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Archivalia P.J.A.M. Schoonenberg

Ten Geleide

P.J.A.M. Schoonenberg (1911-1999)

Piet Schoonenberg werd geboren op 1 oktober 1911 te Amsterdam. Hij studeerde aan de Theologische Faculteit van de
Jezuieten te Maastricht, waar hij in 1948 promoveerde in de godgeleerdheid. Schoonenberg was verbonden aan het
Berchmanianum te Nijmegen. In 1964 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid van de
Kath. Universiteit Nijmegen. In 1976 ging hij met emeritaat. Sindsdien gaf hij gastcolleges in de VS.

Van zijn hand zijn tal van publicaties verschenen, waaronder: Het geloof van ons doopsel (1955) en Gods wordende
wereld (1962). Uit de titel Hij is een God van mensen (1969) blijkt al dat hij wars was van een rigide dogmatiek en
aansloot bij het moderne levensgevoel.

Evenals Edward Schillebeeckx werd Schoonenberg door het Departement van de geloofsleer in Rome aangesproken op
zijn opvattingen over Christus. De generaal overste van de Jezuieten hield in 1985 de publicatie van zijn boek over
Christologie en de geschiedenis van de opvattingen over de drieéenheid tegen. Hij verweerde zich niet; Pieter van der
Ven noemde hem in een in memoriam een van de knapste, maar zeker de zachtmoedigste van de Nederlandse
theologen. In 1991 verscheen door hulp van vrienden van vooral buiten de Jezuietenorde De Geest, het Woord en de
Zoon toch. Schoonenberg overleed in 1999.
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